
 

STIL, STILSTAAN 

Sta eens stil 
Bij hen die moesten zwijgen 
Sta eens stil 

Bij hen die zagen 
Erover spraken en werden verraden 
Door hen die denken alleenrecht op praten te hebben verhuld 
Daar waar alles bewaard achter rookgordijn 
en in stilte gehuld 

Sta eens stil 

Bij hen die antwoord zochten op vragen 
En tezamen 
Alle stemmen van opeengeklemde kaken 
Op 8 schouders gedragen 

Sta eens stil 
Bij hen die verdwenen 
Zij die wij nimmer vergeten 
Maar herdenken 

Sta eens stil 
Om aan hen die durfden te spreken 

Onze stilte te schenken 

Door stil te staan. 
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